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 En u? 
 Wanneer 

hebt u 
genoeg?       

 Reacties welkom!  
redactie@kerkinzoetermeer.nl 

VERTROUWEN EN EENVOUD

Wat eten we 
vandaag?
LEVENSSTIJL • Het is een vraag die 
vaak gesteld wordt: ‘Wat eten 
we vandaag?’. Praktisch om je 
boodschappen te plannen,  
je erop verheugen, aandacht 
hebben voor smakelijk en  
gezond voedsel, en meer.  
Soms realiseer je je dat dit niet 
vanzelfsprekend is. Zoveel 
mensen die niet weten wat ze  
gaan eten, omdat er geen keuze 
is. Mensen die door geldgebrek 
of ziekte geen boodschappen  
in huis hebben. Mensen die  
afhankelijk zijn van …

We leven in een tijd van grote 
verschillen. Je kunt het ook  
merken in de eigen omgeving. 
De kloof tussen arm en rijk wordt 
groter. Als je weinig te besteden 
hebt denk je drie keer na voordat 
je iets koopt. Het leven kan  
onzeker en moeizaam zijn. Red ik 
het vandaag nog wel? Hoe over-
leef ik? Hebben mijn kinderen 
perspectief? Je hebt geen keus, 
je moet verder en het lijkt op een 
tocht door de woestijn. 

Waar TE voor staat 
is meestal niet goed, 

behalve TEvreden

Dan valt het op als mensen 
zonder geldprobleem toch met 
een minimum aan middelen op 
vakantie gaan. Met een piepklein 
tentje achterop de fiets ontdekken  
van hoe weinig je kunt leven.  
Of sterker nog: vliegen naar een 
ver land en daar voor veel geld  
je aansluiten bij een groep die  
probeert te overleven in de jungle. 
Een zelftest of je primitief kunt 
leven? Een besef dat we te afhan-
kelijk zijn van voorzieningen en 
dat dit te veel is? Te zwaar belast 
zijn met een hectisch leven en het 
liever eenvoudiger willen?  
Waar TE voor staat is meestal 
niet goed, behalve TEvreden. 

Eenvoud vieren 
Een gezin besloot eens van  
Goede Vrijdag tot Paaszondag 
zonder elektriciteit te leven.  
Zestig uur zonder het gebruike-
lijke comfort. Behalve de vriezer 
werd elk apparaat in huis  
uitgeschakeld. Dit leek niet een 
beslissing die de wereld zou  
veranderen, maar het had op  
hen grote invloed. De levensstijl 
werd aangepast: anders eten, 
warmere kleding dragen en extra 
tijd nemen voor de gewone  
handelingen. 
Er was wel stromend water en 
een gevulde voorraadkast, dus 
zo primitief was het nu ook weer 
niet. Dit was natuurlijk niet te 
vergelijken met het voortdurende 
tekort waarmee veel mensen  
op deze aarde te maken hebben. 
Deze tijdelijke situatie maakte 
hen dankbaarder voor de voorde-
len van de moderne technologie 

en zorgvuldiger in het gebruik 
daarvan. Ook kregen ze een beter 
besef van wat Jezus doormaakte. 
De beleving van Goede Vrijdag 
werd dieper en zij traden veran-
derd de vreugde en het licht van 
Pasen binnen. Het werd voor hen 
een feest van eenvoud en samen-
werking, een kostbare herinne-
ring voor dit gezin.

Een sober leven 
is zeker geen 
somber leven

‘Zomaar te gaan’
Het (kinder)lied van Hanna  
Lam en Wim ter Burg getiteld  
‘Zomaar te gaan’ – prachtig  
door de eenvoud – duidt op  
de lange woestijnreis van het  
volk Israël die wordt beschreven 
in het Bijbelboek Exodus. Het  
is een lied van onzekerheid,  
loslaten en vertrouwen. 

Zomaar te gaan  
met een stok in je hand,
zonder te weten  
wat je zult eten.
Zomaar te gaan  
met een stok in je hand;
eindeloos ver  
is ’t beloofde land.

Onderweg verliest het volk vaak 
hun geloof in dat beloofde land. 
Niet alleen dat het nog zo heel 
ver weg ligt, maar ook: haal ik 
het wel? Ze lijden honger en 

dorst, de dood dreigt. De gene-
ratie die de reis was begonnen, 
kan het beloofde land misschien 
zelf niet bereiken. Hun kinderen 
groeien op in de woestijn, maar 
halen zij het wel?

Zomaar te gaan,  
wordt het leven of dood?
Altijd maar banger,  
duurt het nog langer?
Zomaar te gaan,  
wordt het leven of dood?
In de woestijn  
worden kinderen groot.

Wanneer wij dit lied plaatsen in 
deze tijd, kun je het beeld zien van 
een persoonlijke of gezamenlijke 
tocht door het onbekende en  
onzekere: het leven. Er kan veel 
gebeuren in je leven, het uitzicht 
kan uit beeld raken. Toch ga je 
verder met Gods belofte als  
bewijs. Zo kun je als mens groeien 
en geestelijk volwassen geworden 
in het beloofde land aankomen.

Zomaar te gaan,  
met Zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen, 
altijd maar hopen.
Zomaar te gaan,  
met Zijn woord als bewijs;
straks wonen wij  
in een paradijs.

Vertrouwen en eenvoud voeren in 
dit lied de boventoon. Eenvoud is 
een innerlijke waarde, niet slechts 
een uiterlijke. De vraag: ‘Wat eten 
we vandaag?’ gaat niet alleen 
over welk voedsel je nodig hebt, 
die vraag gaat ook over vanuit 
welke bron je leeft. Zoals het 
manna in de woestijn: iedere dag 
genoeg en het delen met elkaar. 
Zo kun je de Veertigdagentijd  
ingaan. Bedenk daarbij: een sober 
leven is zeker geen somber leven.

• Irene de Geus-Haasbroek
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Bronnen: 
• Dave Bookless, ‘Het groene hart van 

het geloof. Zorg voor Gods wereld’, 
Micha-reeks, 2019

• ‘Liedboek Compendium’, Lied 806:1-3

Leven van genoeg

Illustraties: Roel Ottow,  
‘Doortocht door de woestijn’,  

uit kinderbijbel ‘Volg Mij’, 2009

Los deze letter-cijfer-klok-
puzzel op en stuur in naar 
kidz@kerkinzoetermeer.nl  
Alle goede inzendingen  
worden beloond. 

En een eervolle vermelding  
voor de drie snelste inzenders 
die het geheim van de struikel-
stenen in de vorige puzzel  
hebben gekraakt: Fenna 
Fokkens, Erik en Matthias 
Duijster! ?
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Uw huis, 
een plek van  

rust en harmonie 
Professioneel interieuradvies met 
oog voor sfeer en functionaliteit. 

Eline Monker
06-3644 0884  |  eline@mnkr.nl

WWW.MNKR.NL

A.M. van der Giessen-van Velzen | Starrebos 57, 2716 JV Zoetermeer 
(079) 3 522 519 | Redactie.AMG@online.nl

Bel na overlijden 
079 - 343 43 03 
wij zijn 24 uur per dag 

bereikbaar!

Van Dongen 
UitvaartZorg & UitvaartCentrum

Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vduz.nl

UitvaartZorg & UitvaartCentrumUitvaartzorg 
met 

karakter

Kleinschalige onderneming 

met persoonlijke zorg en 

aandacht

24 uur per dag bereikbaar

Ongeacht uw verzekering

Van der Kruk Consultancy
DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. Nettie van der Kruk
t  (06) 371 55 371
e contact@vanderkrukconsultancy.nl
i www.vanderkrukconsultancy.nl

Zoekt u iemand die uw 
administratie kan doen, 
maar kunt u deze niet 

in dienst nemen?

Vindt u uw 
administratie 

eigenlijk vervelend en 
tijdrovend werk?

Hebt u iets te 
veel financiële 
administratie 
omhanden?

• Particuliere verhuizingen • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen  
• Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuiswinkel
• Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefopslag 

Goudstraat 51 
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

Professionele verhuizers 
 van huis uit.

E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl

Verhuisbedrijf Henneken
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ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP

Van Dorp – uw technisch dienstverlener
Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand
vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en
denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten
en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers  
met passie voor techniek. Met vakkennis en persoonlijke
aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen.  
U bent verzekerd van een gezonde leef- en werkomgeving. 
Dankzij onze landelijke overkoepeling en regionale  
aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met  
ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu

Gebroeders Huurman 
een vertrouwde naam 

voor al uw bouwwensen

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in  
nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhuurman.nl Kwaliteit Zekerheid
Service Garantie

WWW.HERBERGOUDEKERK.NL

H E R B E R G 
OUDE KERK
ZOETERMEER

Dorpsstraat 59, 2712 AD Zoetermeer
E info@herbergoudekerk.nl  M 06 8351 0287 

klassieke 
concerten 
en zaal-
verhuur 

• Schoonheids behandelingen
• Duo behandelingen
• (Diabetisch) pedicure
• Carboxy Therapie 
• Microneedling
• Diverse huidverbeterende behandelingen

Balthasarschans 9 
2728 EP Zoetermeer 

079 341 43 05 
info@salonazora.nl 
www.salonazora.nl

Aangesloten bij

 

Hospice Elim.

Ondersteuning in de 
laatste levensfase, 
ook bij u thuis.

079 8200881
www.hospice-elim.nl

079 8200881

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

www. i ch thusboekhandel . n l

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl
info@photosbyleonie.nl

06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl
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• Marieke (A.M.) van der  
Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTIE

KIJK

Diaken Joost Boogaard: 

‘Heb oog voor 
het leed vlakbij’
INTERVIEW • Op het interessante gegeven van het bestaan van 
een Godsakker in de Meerpolder werd ik gewezen door Joost 
Boogaard, diaken in hart en nieren. Wij spraken over zijn tijd als 
diaken in de Ichthuskerk en lid van het ZWO-team en over zijn 
ideeën rondom het diaconaat. Zijn uitgangspunt is: ‘Heb uw 
naaste lief als u zelf.’ 

‘Ik wil handen en voeten geven 
aan die Bijbelse opdracht’, zegt 
Joost. Hij deed dat acht jaren  
als diaken en teamlid voor  
Zending-Werelddiaconaat- 
Ontwikkelingssamenwerking en  
nu nog steeds als scriba van het 
protestantse College van Diakenen.  
Zijn diaconale betrokkenheid 
begon toen hij in 1995 lid werd 
van de ZWO-groep van de gere-
formeerde kerk De Olijftak, later 
opgegaan in de protestantse  
wijkgemeente Zoetermeer-Noord. 
‘Diaconie en ZWO zijn één verhaal. 
Beide instanties zijn er voor de 
kwetsbare medemens, die hulp 
nodig heeft. Vanuit de ZWO- 
gedachte geldt dat met name 
voor mensen ver weg, en voor de 
diaconie gaat het ook om mensen 
dichtbij’, geeft Joost aan. ‘Heb 
ook oog voor het leed vlakbij.’ 

Vrachtwagen vol
Hij vindt het van belang dat er 
praktische hulp geboden wordt. 
Als voorbeeld noemt hij de  
Voedselbank, waar wordt (uit)- 
gedeeld, zodat iedereen genoeg 
heeft. Daar wordt door veel  
vrijwilligers veel goeds gedaan.
Een ander voorbeeld is de grote 
inzet van veel gemeenteleden bij 
de inzamelingsactie vorig jaar 
voor de mensen in Oekraïne, 
waardoor een vrachtwagen vol 
hulpgoederen naar de oorlogs-
gebieden gestuurd kon worden. 

Zelfredzaamheid
Joost is ervan overtuigd dat  
mensen niet alleen geholpen zijn 
door geld of goederen aan te 
bieden, maar vooral ook door ze 
te leren waar hun mogelijkheden 
en kansen liggen om zelfredzaam 
te worden en te blijven. 
Als voorbeeld schetst hij het 
Bijbelverhaal over Ruth, die niet 
afwachtte of er hulp kwam, maar 
zelf initiatief nam. Bij dit verhaal 
over het ‘aren lezen’ op de akker 
kwam Joost het interessante 
gegeven van de Godsakker in de 
Zoetermeerse polder in gedachten. 
Een prachtige associatie. 

De projecten van de ZWO-groep 
gaan ook van het zelfredzaamheid-  
principe uit: niet alleen geven 
van geld en goederen, maar ook 
kennis en vaardig heden delen. 
Dominee Henriëtte Nieuwenhuis 
heeft hiervoor het begrip ‘trans-
formatief diaconaat’ bedacht: 
mensen in staat stellen om zelf in 
hun levensonderhoud te voorzien.

Iedereen diaken
Het geeft Joost een goed gevoel 
om nuttig te zijn voor de samen-
leving. Daarmee bedoelt hij de 
mensen dichtbij en ook buiten 
de kerkelijke gemeente. ‘Eigenlijk 
wordt het diaconale werk van  
ieder gemeentelid verwacht’, zegt 
hij. Samenwerking met andere 
instellingen en een professioneel 
netwerk opbouwen is daarbij 
noodzakelijk. Het is goed dat 
organisaties als de Voedselbank, 
Job- en Schuldhulpmaatje en  
de Diaconie samenwerken om  
te helpen waar het nodig is. 
Ook is Joost enthousiast over 
de zogenaamde ‘tijdcollecte’ 
van Stichting Present, waarvoor 
vaak oproepen uitgaan. Hierbij 
gaat het niet direct om armoede-
bestrijding, maar om hulp van 
zeer praktische aard, zoals het 
opknappen van een tuin of huis 
door een groep vrijwilligers.  
Genoeg te doen dus. 

Welkom kunnen voelen
Tot slot wil Joost nog kwijt dat 
hij het belangrijk vindt dat alle 
kwetsbare mensen zich van harte 
welkom kunnen voelen bij de  
diaconie. En dat iedere kerkelijke  
gemeente alert blijft op haar 
diaconale taken. ‘Omzien naar 
kwetsbare medemensen is altijd 
belangrijk geweest, al vanaf  
veel meer dan tweeduizend jaar 
geleden. Toen moest men al  
zorgen voor de weduwen en  
wezen.’ En zo kwamen we  
terecht bij de Godsakker in de 
Meerpolder.

• Hanneke Lam
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De Godsakker 
Ten noordwesten van het dorp Zoetermeer lag al sinds men zich kon heugen 
het Zoetermeersche Meer, een ovaal binnenmeer, waarvan niemand meer 
wist hoe het was ontstaan. Vanaf de 14e eeuw werd er turf afgegraven en 
omdat men bang was dat het meer steeds groter zou worden, bedacht men 
dat het meer geld op zou brengen als het drooggelegd zou worden. In 1616 
was de drooglegging een feit en werd het ovale meer verdeeld in dertig 
rechthoekige kavels. Er bleven daardoor stukjes land over en die kwamen ten 
goede aan de armen van Zoetermeer. In het octrooi van 1616 staat: 

De bedijking zullen op elke honderd  
morgen er één, den honderdsten morgen,  
moeten bestemmen tot een Godsakker  
voor de armen van Zoetermeer,  
Zoeterwoude en Stompwijk. 

Diaconie avant la lettre.

Bron: ’t Seghen Waert, Verenigingsblad van het  
Historisch Genootschap Oud Soetermeer, april 1990

KANTELEND PERSPECTIEF

‘Zalig de armen ...’ 
Jezus prijst arme mensen zalig en ze staan als eersten  
genoemd in het rijtje voor wie Hij expliciet gekomen is.  
De vraag is best prikkelend: heb je als arme bij Hem een  
streepje voor? 

‘Jawhe heeft Mij gezonden om 
aan armen het blijde nieuws te 
brengen ...’, leest Jezus in de 
synagoge van Nazaret voor uit 
de boekrol van de profeet Jesaja, 
hoofdstuk 61 vers 1. De evange-
list Lucas vertelt er in zijn evan-
gelieboek over in hoofdstuk 4. 
Even verderop, in Lucas 7, zegt 
Jezus precies hetzelfde tegen 
de leerlingen van Johannes de 
Doper: ‘Ja, Ik ben Degene die 
komen zou, kijk maar: ... arme 
mensen horen het goede nieuws. 
Als mensen Mij geloven zal dat 
heerlijk voor hen zijn.’ 
In Lucas 6 kijkt Jezus zijn eigen 
discipelen aan en zegt: ‘Gelukkig 
jullie die arm zijn, want voor  
jullie is het koninkrijk van God.  
Gelukkig jullie die honger hebben, 
want je zult verzadigd worden.’ 
Iets dergelijks zegt Hij ook in zijn 
befaamde Bergrede uit Matteüs 5 
met veel ander publiek. 

Het is wijs om 
bewust niet te 
rijk te worden

Heeft Jezus vooral mensen die 
behoeftig zijn en gebrek lijden  
op het oog? Betekent Jezus’  
zaligprijzing van de armen,  
dat wij allemaal maar beter in 
armoede moeten leven? 
Dat is niet gezegd. Dat zal eerder 
het geval zijn bij de zachtmoedigen 
en de vredestichters, die daarna 
zalig genoemd worden. Naar 
vrede en zachtmoedigheid kun je 
streven als deugden, dat kan van 
armoede niet gezegd worden. 
Jezus’ eigen armoede was voor-
al zijn nederigheid, zijn afstand 
doen van alle hemelse heerlijk-
heid en menselijke eer op zijn 
lijdensweg. Daardoor staat Hij 
dicht bij letterlijk behoeftigen, 
Hij weet wat het is, ook om geen 
dak boven het hoofd te hebben. 
Wel waarschuwt Hij indringend 
voor de gevaren van rijkdom.  

In die zin is het wijs om bewust 
niet te rijk te worden. Franciscus 
van Assisi vond dat je Jezus moet 
volgen in zijn letterlijke armoede 
(zie pagina 7 over diens armoede- 
ideaal). Tegelijk zie je dan de 
problemen van een ‘elitechristen-
dom’: alleen wie eerst rijk is  
kan de deugd van ‘vrijwillige  
armoede’ uitleven ... 
Jezus geeft overigens niet af op 
het hebben van bezit, wel op het 
gehecht zijn daaraan. De rijke  
jongeman die Jezus komt vragen 
wat hij kan doen om zalig te wor-
den, heeft zijn onverdeelde sym-
pathie. Ook als de man verdrietig 
weggaat na de opdracht om alles 
wat hij heeft aan de armen te 
geven. We weten trouwens niet 
wat deze oprechte van hart  
uiteindelijk heeft gedaan ... 

Jezus blijkt er een Meester in om 
telkens weer het perspectief te 
kantelen. Van daadwerkelijk brood 
nodig hebben naar het geestelijk 
ontvangen van wat Hij te bieden 
heeft. Zoals in Marcus 6 en 8: 
‘Weet je dan niet meer van de  
vijfduizend en de vierduizend, 
toen je zelfs nog zoveel manden 
vol over had? Ik ben het Brood 
des levens, als je bij Mij komt zul 
je nooit meer honger hebben.’ 

Als Jezus deelt, 
is er genoeg om 
verder te delen

Jezus deelt zichzelf, Hij geeft het 
van God gegeven leven voor alle 
mensen. En als Hij het deelt is  
er genoeg voor iedereen, is er 
genoeg om verder te delen.  
Dat is het geheim van Jezus. 

Met dank aan ds. Ard van den 
Berg, ambulant predikant Oude 
Kerk, voor het meedenken. 

• Marieke van der Giessen-van Velzen
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Leven van de geef

‘Wat heb je dat je zelf 
niet eerst ontvangen 
hebt?’ De apostel 

Paulus is meteen maar duidelijk 
in 1 Korintiërs 4. Zoals Jezus ons 
laat vragen aan de hemelse Vader: 
‘Geef ons het brood dat we  
vandaag nodig hebben.’ 
Van Hem hoef je je niet eens  
druk te maken over waarmee je  
je kleden of over wat je eten en  
drinken zult. Dat is nogal wat.  
Ik heb heel aardig geleerd hoe je 
de eindjes aan elkaar kunt knopen, 
maar wat als ik echt mijn hand 
moet ophouden?

Zoals de accordeonspeler op de 
Mandelabrug, die munten nodig 
heeft om zichzelf en zijn kinderen 
een maaltijd voor te zetten. Ik tref 
hem regelmatig als ik de trein 
neem. Soms ook tijden niet, maar 
dan ineens hoor ik hem beneden bij 
de fietsenstalling al. Mijn hoofd is 
nog niet boven de roltrap uit of hij 
begint enthousiast aan een nieuw 
deuntje. 
Eerst was het vooral ‘He’s got the 
whole world in His hands’, intussen 
trekt hij een uitgebreider repertoire 
uit zijn instrument. We praten 
soms, over leven en geloven.  
Als ik heb, kan ik hem geven.  
Ben ik mismoedig, beurt hij mij op.  
Met zijn lach, zijn melodie,  
zijn buiging. 

‘Om niet hebben jullie ontvangen, 
om niet moeten jullie geven’,  
zegt ook Jezus. Je hand als een 
kommetje ophouden en vervolgens 
mogen omdraaien. Durf ik te  
geloven dat het dan zeker weten 
zegen zal gaan regenen?
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KERKDIENSTEN IN MAART
PROTESTANTSE GEMEENTE ZOETERMEER zondag 9 maart 

Invocabit me - Roep Mij aan
zondag 16 maart   
Reminiscere - Gedenk, o Heer

zondag 23 maart   
Oculi - Mijn ogen zoeken naar U

zondag 30 maart   
Laetare - Verheugt u

WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Oude Kerk
Dorpsstraat 59, 2712 AD  
T (079) 316 39 09 
W oudekerkgemeente.nl

 10.00 uur 
ds. E. Westrik Boskoop 

Biddag voor gewas en arbeid
 

 10.00 uur 
dr. W.M. de Bruin Bleiswijk

 10.00 uur 
ds. W.F. Schormans Voorburg

 10.00 uur 
mw.ds. M. Stougie-de Wit  
Berkel en Rodenrijs

WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID
De Regenboog  
Nathaliegang 263, 2719 CR   
T (079) 362 87 03 • W pwzz.nl

 10.00 uur 
ds. J.T. van der Wolf

 10.00 uur 
ds. E. van der Wolf-Kox
 15.30 uur Kerk-op-schootviering 
ds. E. van de Wolf-Kox

 10.00 uur 
ds. J.T. van der Wolf

 10.00 uur 
ds. E. van der Wolf-Kox

WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Oosterkerk  
Oosterheemplein 320, 2721 ND  
T (079) 593 78 08 • W oosterkerkzm.nl

 10.00 uur  ds. P. Baas
 17.00 uur 
ds. R. Visser Amsterdam  

Hart4U-dienst

 10.00 uur 
ds. A. van Campen Houten 
 17.00 uur  ds. P. Baas  
Groeien in geloof

 10.00 uur  ds. P. Baas  
Voorbereiding Heilig Avondmaal
 17.00 uur  
ds. M. van Heijningen Alblasserdam

 10.00 uur  ds. P. Baas  
Heilig Avondmaal
 17.00 uur  ds. P. Baas  
Heilig Avondmaal en Dankzegging

PERRON OOSTERHEEM
Oosterkerk (bovenzaal) 
W perronoosterheem.nl

 10.00 uur  
Peter Huijser

 10.00 uur  
Bert Westland

 10.00 uur  
Theo Vreugdenhil

 10.00 uur  
Marijn de Jong

WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD
Ichthuskerk  
Parkdreef 258, 2724 EZ  
T (079) 341 36 20 • W pwzn.nl

 10.00 uur  kw.mw. A. Lodder 
m.m.v. Zoetermeers Mannenkoor
 16.00 uur  
Interkerkelijke Vrouwenviering

 10.00 uur 
ds. E. Dibbets-van der Roest

 10.00 uur 
kw.mw. A. Lodder 
met tolk gebarentaal

 10.00 uur 
ds. E. Dibbets-van der Roest

VRIJZINNIGE GEMEENTE  10.30 uur 
ds. K. van Klaveren  
Den Haag

 10.30 uur 
ds. W. Hollart 
Noordwijk

Adventskerk  
Julianalaan 3, 2712 CB
T (079) 316 61 76 • W vcgz.nl

KERNGEMEENTE DE PELGRIM  10.00 uur 
Pelgrimviering 
Locatie: bel 06-2497 5092

 19.30 uur  
Taizéviering 
Moeder Teresakerk (voorheen De Wijngaard)  
Moeder Teresasingel 100

De Oase • Kerkenbos 8, 2715 RP
T 06-2497 5092 • W depelgrimzoetermeer.nl

HERVORMDE MORGENSTERGEMEENTE  10.00 uur 
ds. J.M. Molenaar 
 18.30 uur 
ds. J. van Eck Lexmond

 10.00 uur  
ds. H. Liefting Gouda
 18.30 uur  
ds. T. Overbeeke Reeuwijk

 10.00 uur  ds. J.M. Molenaar 
Voorbereiding Heilig Avondmaal
 18.30 uur  
ds. B.M. van den Bosch Benthuizen

 10.00 uur  ds. J.M. Molenaar  
Heilig Avondmaal
 18.30 uur  ds. J.M. Molenaar  
Dankzegging Heilig Avondmaal

Morgensterkerk
Nassaulaan 1, 2712 AT • T (079) 316 23 46
W morgenstergemeente.nl

COLOFON
Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de 
Protestantse Gemeente Zoetermeer.  
Deze krant verschijnt tien keer per jaar.
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Redactie 
Jan Blanke spoor, Irene de Geus-Haasbroek, 
Marjolijn van der Haven-Verweij, Hanneke Lam, 
Willem van Rumpt

Hoofd- en eindredactie  
Marieke van der Giessen-van Velzen
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
W kerkinzoetermeer.nl

Ontwerp en vormgeving Jessica Monker

Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers aan dit nummer  
ds. Ard van den Berg, Hans van der Bilt,  
Henk Fons, Hanneke von Meijenfeldt,  
Hans van Oort, Dries Piening, Jan-Kees Vos
Illustraties en foto’s: Peter van Holten (strip), 
Theo Poot (KidZ en cartoon), Roel Ottow  
(voorpagina), Leonie Vreeswijk-Feith (fotografie)
Kerkdiensten en vieringen: Jolande Annema, 
Rinus van Dorland, Joop de Groot, Jaap Sneep, 
Baukje Walet, Arco Weening

Contact bezorging 
Buytenwegh/De Leyens, Noordhove, Seghwaert, 
Oosterheem: Bert de Jong • T (079) 346 00 54 / 
06 44 55 01 49
Rokkeveen: Fam. J.C. Jol • T (079) 362 06 03
Meerzicht: dhr. P. v/d Broek • T (079) 321 43 91
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart:  
Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

Wilt u Kerk in Zoetermeer ook ontvangen?  
Wilt u ook (vrijwel) maandelijks  
Kerk in Zoetermeer ontvangen? Dat kan!  
Geef het door via info@kerkinzoetermeer.nl  
of bel de eind redactie: (079) 3 522 519  
Dit kan ook voor losse of extra nummers  
van een bepaalde editie.  

Kerkelijk Bureau 
U kunt dinsdag en vrijdag van 9.30-11.30 uur 
terecht op het Kerkelijk Bureau.  
Frans Halsstraat 3 2712 JS  
T (079) 316 82 56 / 06-1236 5054 
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl  
W www.pgzoetermeer.nl 

Kopij april 2025 
Kopij en berichten voor de aprilkrant van  

Kerk in Zoetermeer graag insturen  

woensdag 15 maart. Het Paasnummer 

verschijnt op woensdag 2 april. 

KERK & DIENST

Vrijwillige bijdrage 
Het richtbedrag voor tien nummers per jaar van 

Kerk in Zoetermeer is € 25. Elk ander bedrag is 

net zo welkom. Uw gift kunt u overmaken naar 

NL15 RABO 0373 7337 04 t.n.v. Protestantse 

Gemeente Zoetermeer Kerkblad. Hartelijk dank!

CONTACT 
VERTROUWENSPERSONEN

OUDE KERK
Kees Hakkenberg 
E vertrouwenspersoon@oudekerkgemeente.nl

DE REGENBOOG
Hanneke von Meijenfeldt 
T 06-2956 6786
Bram van Strijen • T 06-8324 0255
E vertrouwensteam@pwzz.nl 

OOSTERKERK 
Henriëtte Griffioen 
Jaap Rodenburg  
T 06-1327 4546
E vertrouwensteam.oosterkerkzm@gmail.com 

ICHTHUSKERK
Binie Geut • T 079-320 09 06
Tamara Platteel •  T 06-1091 2189
E vertrouwensteam@pwzn.nl

 Zit je ergens mee? 
 Neem contact op met een van ons.

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten, de website PGZOETERMEER.NL en onze website KERKINZOETERMEER.NL

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Ambulant predikant ds. Ard van den Berg 
Pastoraat Marja van den Boomgaard • T 06-2251 2609 • E boomma@xs4all.nl
Scriba Ria Kamp •T (079) 361 03 18 • E scriba@oudekerkgemeente.nl
 
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID (DE REGENBOOG)
Predikanten ds. Jan en Els van der Wolf-Kox • Parelgrijs 56-58, 2718 NV
T 06-3863 6293 (Jan) • E jtvanderwolf@gmail.com 
Werkdagen maandag t/m vrijdag
T 06-3863 6292 (Els) • E evanderwolfkox@gmail.com 
Vrije dagen woensdag en zaterdag
Scriba Annemieke Hobers-Nieuwenburg •T 06-2233 6695 • E scriba@pwzz.nl

HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Predikant ds. Pieter Baas • Berkelstroom 47, 2721 AG 
T 06-8359 9143 • E predikantoosterkerk@gmail.com
Vrije dagen dinsdag- en donderdagmiddag, zaterdag
Scriba Marten Heikoop • T 06-4033 8226 • E scribawijk4@gmail.com
Pastoraal werker Cocky van Dorp • T 06-2473 5383 • E cdvandorp@hotmail.com

Perron Oosterheem • Oosterheemplein 320, 2721 ND
Contactpersoon André Bos • T 06-1398 4223 
E andre.bos@festo.com • W perronoosterheem.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)
Predikant ds. Erika Dibbets-van der Roest • Toscaschouw 23, 2726 JJ 
T 06-2197 6875 • E predikant@pwzn.nl • Vrije dag donderdag
Jongerenpastor Arianne Lodder • T 06-2324 1540 
E kerkelijkwerker@pwzn.nl • Werkdagen dinsdag t/m donderdag
Geestelijk begeleider Ronald Karsdorp • T 06-2260 7030 • E r.karsdorp@kpnmail.nl  
Scriba (waarnemend) Hanneke Lam • T 06-5259 2531 • E scriba@pwzn.nl

VRIJZINNIGE GEMEENTE ADVENTSKERK
Voorganger ds. Karl van Klaveren • T 06-1104 1992
Secretaris Max Hofman • E secretaris@vcgz.nl

De Pelgrim • Kerkenbos 8 (gebouw De Oase), 2715 RP 
Pionier Gerda Griffioen • T 06-2497 5092 • E gerda@depelgrimzoetermeer.nl 
W www.depelgrimzoetermeer.nl  
 

HERVORMDE MORGENSTERGEMEENTE
Predikant ds. J.M. Molenaar • Julianalaan 17, 2712 CB 
T (079) 316 37 12 • E predikant@morgenstergemeente.nl 
Scriba Arco Weening • T 06-2869 2939 • E scriba@morgenstergemeente.nl  

CONTACT

WEEKSLUITINGEN
WelThuis De Morgenster 
Nassaulaan 11, 2712 AT • T (079) 316 48 88

vr 7 mrt  15.30 Nicolaasparochie

vr 14 mrt  15.30 Joh. van Oeveren

vr 21 mrt  15.30 mw. M. van den Boomgaard

vr 28 mrt  15.30 Nicolaasparochie

vr 4 apr  15.30 ds. J.M. Molenaar

Ook adverteren?
Bekijk onze advertentietarieven en neem contact 
op over de mogelijkheden! E advertenties@
kerkinzoetermeer.nl W kerkinzoetermeer.nl

ALGEMENE KERKENRAAD PGZ

Preses Jaap van den Berg
T 06-3008 2896 • E bergvandenjb@hetnet.nl
Scriba Peter Riedijk • T 06-4628 0862  
E scriba.ak.pgz@gmail.com 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter Rik Buddenberg • T 06-1280 3557 
E r.buddenberg@pgzoetermeer.nl
Secretaris Maarten van Elzelingen 
T 06-2569 6794 
E m.vanelzelingen@pgzoetermeer.nl 

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter René Bos 
T 06-5321 2273 • E renebos@ziggo.nl  
Scriba Joost Boogaard 
T (079) 342 17 24 • E jboogaard@ziggo.nl

BANKREKENINGNUMMER DIACONIE  
NL29 RABO 0143 8977 72  
t.n.v. Diaconie PG Zoetermeer

ALGEMEEN BANKREKENING NUMMER
NL49 RABO 0373 7336 74 
t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer 

BIDDAG • woensdag 12 maart

Oosterkerk  
en Perron

 15.00 ds. P. Baas  
Kinderdienst

 19.30 ds. P. Baas

Morgenster-
kerk

 14.30 ds. J.M. Molenaar 
Kinderdienst

 19.30 ds. J.M. Molenaar

Avond met  
Margriet van der Kooi 

Hoe spreken we met (volwassen) 
(klein)kinderen over het geloof?  
Wat is het ‘huiswerk’ van de  
christelijke gemeente als kinderen 
andere wegen gaan? Kwetsbaar 
thema, met ‘hart- en zielzorger’  
ds. Margriet van der Kooij.

 20 maart, 20.00 uur,  

Oosterheemplein 320

Vrouwenviering 
‘Zee van hoop’ 

Interkerkelijke vrouwenviering. 
Wat brengt de zee? Wat geeft de 
zee? Wat betekent de zee voor 
jou? Welkom en neem ook een 
strandschat mee. 

 9 maart, 16.00 uur, Ichthuskerk;  

Iris Mollet T 06-5170 0520

OVERIGE DIENSTEN 
& VIERINGEN
Dienst voor doven • Chagallruimte  
Ichthuskerk, Parkdreef 258, 2724 EZ 

zondag 9 maart   10.00 uur
ds. E. Dibbets-van der Roest

De Camee • maandelijks • Camee 22, 2716 RL 

donderdag 27 maart  16.00 uur
na afloop koffie, thee en ontmoeting

WelThuis Vivaldi • maandelijks  
Brechtzijde 45, 2725 NR

zondag 16 maart  10.30 uur   
ds. R.L. Algera Maaltijd van de Heer

Verpleeghuis Buytenhaghe

dinsdag 11 maart   15.00 uur
ds. R.L. Algera

 

ONDER WOORDEN Ubi caritas est

Gebrekkig
ziek
gevangen
koud
vreemd
eenzaam
verdrietig

liefdevol
raken en aanraken
geraakt worden
raakbaar zijn
ogen om te zien
oren om te luisteren
neus om te ruiken

handen om te gebruiken
voeten om te lopen
rug om te dragen
wie dan?
hoe dan?
je medemens in nood 
ontmoeten

zwervers elke dag eten brengen
verslaafde mensen drinken geven
verwarde mensen kleden
rare vreemdelingen onthalen
verslaafde gevangenen bezoeken
aids zieken bezoeken
verlaten verstorvenen begraven

barmhartigheid doen
gerechtigheid nastreven
ruzie verzoenen
vrede maken

waar liefde is
daar is God

Uit: Hub Crijns,  
‘De Werken van Barmhartigheid’, 2019  
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UITGELICHT

KERK & PRAKTIJK

De actuele maandagenda met alle  
aangeboden activiteiten en bijeen-
komsten in de kerken vindt u, met een 
korte toelichting en de nodige contact-
gegevens, ook overzichtelijk gerang-
schikt onder de naam Uitgelicht op de 
website www.kerkinzoetermeer.nl

GETEKEND

Mijn diaconale reis begon in 1998, toen ik als 
diaken werd aangesteld in de Ichthuskerk,  
die later in 2013 de Oosterkerk werd.  

Vanaf het begin heb ik meestal een leidende rol gehad, 
binnen het moderamen en als voorzitter van de diaconie.  
Later werd ik ook voorzitter van het College van  
Diakenen van de Protestantse Gemeente Zoetermeer.  
Als ondernemer ben ik altijd een initiatiefnemer  
geweest, vooral als het gaat om noodhulp. Mijn inzet gaat 
verder dan alleen de protestantse kerk; ik werk bewust 
interkerkelijk samen met onder andere evangelische  
gemeenten, katholieken, mormonen en andere christelijke 
gemeenschappen in Zoetermeer. Want waar mensen in 
nood zijn, doet het er niet toe tot welke kerk ze behoren – 
het gaat erom dat we hen samen ondersteunen.  
Twaalf jaar geleden begon ik met de opvang van  
vluchtelingen uit onder andere Syrië en Afrika. In 2022 
kwam daar de Oekraïense opvang bij, waarbij we als 
gemeenschap samen 166 Oekraïeners bij gastgezinnen 
hebben kunnen huisvesten. Dit soort samenwerkingen  

laten zien waar diaconaat voor mij om draait: het praktisch 
maken van onze christelijke roeping. Niet alleen praten 
over geloof, maar het ook handen en voeten geven.  
Dat besef heeft ertoe geleid dat ik het initiatief heb genomen  
voor het Diaconaal Centrum Zoetermeer ‘Kruispunt’.  
Dit centrum is opgericht om een netwerk van hulp en 
ondersteuning te bieden aan mensen met vragen over 
financiën, subsidies, advies of acute noodhulp. Door jaren-
lange samenwerking met de grote kerken in Zoetermeer 
hebben we een sterk fundament gelegd, waarbij mensen 
op meerdere locaties terecht kunnen voor ondersteuning.  
Voor mij is diaconaat niet zomaar een taak, maar iets wat 
in mijn genen zit. Het samenwerken, ongeacht religieuze 
verschillen, en zorgen voor mensen in nood is voor mij het 
volgen van Jezus’ voetsporen. Door mensen letterlijk en 
figuurlijk lucht en licht te geven, kunnen we samen bouwen 
aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat.  

• René Bos 
VOORZITTER COLLEGE VAN DIAKENEN  

PROTESTANTSE GEMEENTE ZOETERMEER  

AAN HET WOORD

OUDE KERK

GemeenteGroeiGroep
6 en 20 maart, bovenzaal De Herberg 
E ggg@oudekerkgemeente.nl

Bijbelkring
12 maart en 1 april, 14.00 uur  
T 06-3000 8197  
E aavdberg1@gmail.com 

Jonge Gemeenteleden
20.00 uur, bel T 06-3000 8197  
voor de datum

Jonge Kerk
6 april, 10.00 uur  
E chrisverschoor@gmail.com

DE REGENBOOG
Kerk op Schoot-viering
Voor 0-4 jaar met (groot)ouders  
én Dominee Beer. 
16 maart, 15.30 uur, Nathaliegang 
263, ds. Els van der Wolf-Kox  
T 06-3863 6292 

Leerhuis Dietrich Bonhoeffer
Nieuwe serie avonden over deze 
verzetsstrijder en moderne profeet. 
24, 31 maart, 7 april, De Regenboog 
20.00 uur T 06-3863 6293 
E jtvanderwolf@gmail.com 

OOSTERKERK
VrouwenOntmoetingsochtend
6 maart: Nelleke van Ketel komt 
vertellen over haar tijd in Jeruzalem 
voor Near East Ministries. 
10.00 uur  
E cockyvandorp@gmail.com

Kring ‘Struikelteksten’
11 maart, 20.00 uur  
E predikantoosterkerk@gmail.com 

Seniorenkring
Hoofdstuk 10-11 van Openbaring.
18 maart, 10.30 uur  
E predikantoosterkerk@gmail.com 

ICHTHUSKERK
De Bijbel in één jaar 
9 maart, na de morgendienst  
T 06-2197 6875 E predikant@pwzn.nl 

Liturgie van het alledaagse 
Over ‘Restjes eten’. Los te volgen. 
13 maart, 20.00 uur T 06-2324 1540  
E kerkelijkwerker@pwzn.nl

Ouderengesprekgroep 
De zeven hoofdzonden. 
17 maart, 14.00 uur T 06-2260 7030  
E r.karsdorp@kpnmail.nl

Jong & Geloven 
Voor 25-35, over geloven  
in je eigen leven. 
T 06-2324 1540  
E kerkelijkwerker@pwzn.nl 

Een ander perspectief
Joodse denkwereld: letters, verhalen, 
beeldende kunst. Los te volgen. 
25 maart, 19.30 uur T 06-2197 6875  
E predikant@pwzn.nl 

ADVENTSKERK
Wat is gnostiek?
10 maart, 15.00 uur  
E khvanklaveren@gmail.com

Krant op tafel
24 maart, 15.00 uur  
E khvanklaveren@gmail.com

Hoe waarheid ons verdeelt ...
Kring rondom Voor ieder wat waars 
van Rob Wijnberg. 
31 maart, 28 april, 19 mei;  
15.00 of 20.00 uur, Adventskerk

Leven in aandacht
5 april, 9.30 uur  
E toonvessies@hotmail.com

BIDDAG EN VEERTIGDAGENTIJD

Paasgroetenactie 
In veel kerken loopt via de diaconie 
weer de hartverwarmende Paas-
groetenactie voor gevangenen. De 
dubbele kaarten zijn ontworpen door  
een gedetineerde uit Veenhuizen en  
bevatten een krachtige boodschap van 
hoop en verbondenheid. Gemeenteleden 
schrijven hun naam (zonder adres) op de ene 
kaart, de andere kaart krijgt een postzegel 
en blijft blanco, zodat gevangenen die zelf 
kunnen versturen. 

Biddag in Oosterkerk  
en Morgensterkerk
In Handelingen 12:1-19 ontmoet je 
een gemeente die biddend om de 
gevangengenomen apostel Petrus 
heen staat. Rond het thema ‘Samen bidden’ 
zijn er de Biddagdiensten met alle kinderen 
op woensdagmiddag 12 maart in de  
Oosterkerk en in de Morgensterkerk 
(zie ook op pagina 4). 

Biddag en Paasactie Oude Kerk
Op zondagmorgen 9 maart viert de Oude Kerk 
de Biddag voor gewas en arbeid. Na de dienst 
zaaien en poten we met elkaar bloemen en 
bollen op het kerkplein. Wij kijken daarmee 
(voor)uit naar de week van Pasen, waar dan op 
het kerkplein een Paasactiviteit te doen zal zijn 
bij het thema ‘In de tuin – het leven wint!’.

BijbelBasics-paasproject
Kinderen ontdekken in zeven 
Bijbelverhalen elke zondag in de 
Veertigdagentijd in de verschillen-
de kerken hoe God steeds weer 
zorgt dat het leven het wint van de dood. 
De tuinen in die verhalen – van de tuin van 
Eden tot aan de graftuin en de levensboom 
in het nieuwe Jeruzalem – maken dit  
concreet en invoelbaar. Voor thuis is er  
een boekje met paaschallenges bij. 

Sobere maaltijden Ichthuskerk
Vanaf donderdag 6 maart t/m 17 april  
organiseert Open Ichthus wekelijks  
sobere maaltijden in de Veertigdagentijd 
in de Chagallruimte van 17.30-18.15 uur. 
Aanmelden is niet nodig, zelf meenemen: 
brood, soepkom en lepel. De opbrengst in 
de vorm van vrijwillige bijdragen is voor het  
40-dagenproject van de commissie ZWO. 
 E openichthus@pwzn.nl (Elvira Keller)

Eenvoudige maaltijden De Regenboog
De werkgroep Diaconie organiseert tijdens de 
Veertigdagentijd oecumenische eenvoudige 
maaltijden in De Regenboog op woensdag-
avonden om 18.00 uur, gevolgd door een 
korte vesper. De opbrengst is voor Jorn Riet-
veld, die in Papoea Nieuw-Guinea als ICT’er 
het werk van bijbelvertalers ondersteunt. 
 12 en 26 maart en 9 april, 18.00 uur; 

inschrijven na de kerkdienst of T 06-3829 
3267 of E tinekeblankespoor@gmail.com 

Vespers in de Oude Kerk
De Veertigdagentijd is een tijd van inkeer en 
bezinning op weg naar het Paasfeest. In de 
Oude Kerk is er een viertal Vespers in deze 
periode, een sober half uur van rust, bezin-
ning en gebed, met liederen en lezingen, 
steeds van 19.30-20.00 uur. Deze tijd is goed 
te combineren met andere avondactiviteiten. 
 5 en 19 maart, 2 en 16 april,  

19.30-20.00 uur W oudekerkgemeente.nl

Kruismeditaties in De Regenboog
In de Veertigdagentijd zijn er wekelijkse 
meditaties rond de kruiswoorden van Jezus, 
steeds op dinsdag van 19.30-20.00 uur. 
Deze intensieve route helpt je om stil te 
staan bij het lijden in de wereld en het  
lijden van Christus. Er is ruimte voor stilte 
en gebed, de bijeenkomsten zijn los te 
volgen, ook hoef je je niet aan te melden. 
 11, 18, 25 maart en 1, 8 en 15 april, 

19.30-20.00 uur; ds. Els van der Wolf  
T 06-3863 6292

NAASTENLIEFDE ALS KERNWAARDE

Armoede – wat doet de kerk er tegen? 
DIACONIE DOEN • Makkelijke vraag, makkelijk antwoord: ‘Voor armoede moet je bij de  
diaconie zijn, zij gaan daar over.’ Maar is dat wel zo? Kunnen we ons wel verschuilen  
achter de inhoudelijke opdracht van de diaconie, de dienst van barmhartigheid en  
gerechtigheid? Zijn we daarmee van onze verantwoordelijkheid af? 

Eerst maar eens een korte  
verkenning bij onze bron, Jezus 
van Nazareth, de Man die wij als 
christenen willen volgen. Zorg 
voor weduwen, wezen, armen 
en behoeftigen stond bij Hem 
voorop. In woord en in daad liet 
Hij zien wat het betekent om je 
naaste lief te hebben als jezelf. 
Het is geen bijkomstigheid, 
naastenliefde is een kernwaarde 
van het christelijk geloof. Mede 
door die kernwaarde tot praktijk  
van het dagelijks leven te maken,  
werd de Vroege Kerk in de eerste 
eeuwen aantrekkelijk en kwam 
het tot een wonderlijk snelle  
verspreiding van het Evangelie. 
In de middeleeuwen ontwikkelde  
het diaconaat zich verder binnen  
de kloosters. Kloosterorden  
zoals de Benedictijnen en  
Franciscaanse broeders richtten 
ziekenhuizen en armenhuizen op 
en herbergen voor reizigers. Het 
zorgde voor een georganiseerde 
benadering van zorg, waarbij 
religieuze en sociale verantwoor-
delijkheid hand in hand gingen. 
In de 20e en 21e eeuw heeft het 
diaconaat zich verder geprofes-
sionaliseerd. Kerken, maar ook 
andere maatschappelijke orga-
nisaties, werken samen om de 
armen, vluchtelingen en men-
sen in crisis te ondersteunen. 
Diaconaat blijft een belangrijke 
pijler van zorg en gerechtigheid 
in de samenleving, met als doel 
een wereld waarin iedereen 
wordt gezien en geholpen. 
Maar ondanks die professio-
nalisering blijft naastenliefde 

een kernwaarde waar ieder 
mens persoonlijk voor verant-
woordelijk blijft. Dus de vraag 
‘Armoede – wat doet de kerk er 
tegen?’ is en blijft onlosmakelijk 
verbonden met de vraag  
‘Armoede – wat doe ik er tegen? 

Naast praktische hulp creëert 
de diaconie structuren waar-
door mensen in beeld komen en 
geholpen kunnen worden. Een 
mooi voorbeeld daarvan is het 
Diaconaal Centrum Zoetermeer, 
dat op dit moment uitgerold 
wordt over de verschillende 
wijken in Zoetermeer. 
Maar als het goed is, stimuleert 
en motiveert de diaconie ook de 
individuele gemeenteleden om 
met een diaconale blik in het  
leven te staan. Zoals de folder 
van Kerk in Actie met de titel ‘101 
tips voor een diaconaal kloppend 
hart’: om diaconaal bewust te 
worden en vooral ook diaconaal 
actief, gewoon in de straat waar 
je woont of de plek waar je werkt. 

Bij een rondvraag onder diakenen  
wat het voor hen betekent om 
zowel persoonlijk als ambtelijk 
betrokken te zijn bij armoede- en 
onrechtbestrijding, kreeg ik het 
volgende antwoord van Tineke 
Blankespoor, diaken in wijkge-
meente Zoetermeer-Zuid: 

‘Het betekent dat ik niet alleen 
persoonlijk oog moet hebben voor 
onrecht en armoede, maar ook de 
verantwoordelijkheid om als diaken 
zichtbaar te maken dat we samen 
als gemeente iets kunnen bete
kenen voor mensen die onze hulp 
of steun nodig hebben, ook buiten 
onze kerkelijke gemeente. Niet 
alleen bij de collecte, maar bijvoor
beeld ook door inzamelen voor de 
Voedselbank of de Actie Vakantie
tas. De workshop ‘Signaleren en 
aankaarten van armoede’ door 
Kerk in Actie in december was voor 
mij een goede ondersteuning.’

Een mooie koppeling tussen de 
vragen ‘Wat doet de kerk …?’ 
en ‘Wat doe ik …?’. Samen 
zijn we verantwoordelijk. Ons 
niet neerleggen bij onrecht en 
armoede maar samen strijden 
maakt voor iedere naaste echt 
het verschil. Een klein gebaar, 
een klein beetje aandacht, het 
begint met de ander te zien!  
Het zou mooi zijn als wij elkaar 
– de diaconie ons en wij hen – 
daarbij zo kunnen helpen. 

• Willem van Rumpt

KiZ-REDACTEUR

Samen bouwen aan hoop en hulp

Meester van Alkmaar, ‘De naakten 
kleden’, 1504, Rijksmuseum
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INLOOP
Inloop De Herberg
Elke dinsdag welkom 
tussen 10.00 en 12.00 uur 
in De Herberg naast de Oude  
Kerk, Dorpsstraat 59. Bekijk ook  
de nieuwe foto-expositie ‘Licht’! 
 E loes.landlust@ziggo.nl  

T 06-2009 2729  
W www.oudekerkgemeente.nl

Diaconaal Centrum Kruispunt 
Elke dinsdag van 
13.00-15.00 uur. Welkom!
 César Franckrode 60  

T 06-5321 2273  
E info@diaconaalcentrum.nl

Inloop Open Ichthus
Elke woensdag welkom
van 10.00-12.00 uur. 
 Thea Streef T 06-2095 7228 en 

Jenny van den Berg T 079-351 22 40

Koffie-, thee- en  
aandachtschenkerij
Elke donderdag welkom  
van 10.00-12.00 uur in De Oase.
 Kerkenbos 8  

E info@depelgrimzoetermeer.nl

Inloophuis Rokkeveen
Elke vrijdag in  
De Regenboog  
van 10.00-13.00 uur.
• Middagpauzedienst  
 van 11.30-12.00 uur
• Elke vierde vrijdag maaltijd:  
 welkom vanaf 11.30 uur;  
 graag de week ervoor opgeven. 
 Nathaliegang 283 T (079) 361 33 65 

E wil.bettenhaussen@gmail.com 
W pwzz.nl

OPEN KERK
Open Lichtzijde
 Elke ma en do van 

14.00-15.30 uur. 
 Broekwegzijde 196 

Open Kompas
 Elke di en wo van  

10.00-12.00 uur. Ook:  
Nederlands Babbelen. 

 Piet Heinplein 13 

Open Oosterkerk
 Elke di 13.00-16.00 uur.  

Oosterheemplein 320
 E p.j.van.daalen@casema.nl

Open Oude Kerk
 Elke vrij 14.00-15.30 uur.
 Dorpsstraat 59 

KERK & STAD

Alle vaste contactgegevens en adressen vindt u op pagina 4 van deze krant. Bel, mail of kijk op de aangegeven websites voor actuele informatie. De agenda uitgelicht op kerkinzoetermeer.nl houdt alles actueel. 

 PERRON OOSTERHEEM 
Oosterheemplein 320, Contactpersoon: André Bos T 06-1398 4223  
E andre.bos@festo.com W perronoosterheem.nl

Perronmeetings
 Zie pagina 4 van deze krant.

Fitte Fifty’s
 elke maandag, 10.00 uur,  

start Oosterkerk 

Breiclub
 elke twee weken, 17 en 31 maart 

14.00-16.00 uur; € 1;  
E tanniejorna@gmail.com

Inloop 
 elke dinsdag, 13.00-16.00 uur 
 E p.j.van.daalen@casema.nl

DE PELGRIM  
Kerkenbos 8, pastor-pionier: Gerda Griffioen T 06-2497 5092  
E info@depelgrimzoetermeer.nl W depelgrimzoetermeer.nl

Ontmoetingslunch
 elke woensdag, 12.30 uur,  

Fred Cammeraat T 06-2304 4470

Crea Club
 elke donderdag, 14.00-16.00 uur 

Wandelclub 
 elke vrijdag, 10.00 uur,  

start bij Enjoy Life

Inloop bij Middin
 elke vrijdag, 10.00-12.00 uur,  

Schiebroekstraat 1

Ochtendgebed en ontbijt
elke ma t/m do, 7.30 en 8.00 uur; 
ontbijt in basisschool De  
Regenboog, Kerkenbos 12

Emmaüswandeling
 elke vrijdag, 10.30-12.00 uur, 

verzamelen Balijhoeve,  
Kurkhout 100

Langeafstandswandeling
 9 maart, 11.30 uur,  

vanaf De Oase, € 10 

Crea-middag
 18 maart en 1 april, 13.30 uur;  

€ 5 (naar draagkracht)

Ontmoetingsmaaltijd
 31 maart, 18.00-19.30 uur

SCHRIJFMOMENTEN 

Schrijfcafé
Welkom bij het Schrijfcafé  
op donderdag 27 maart tussen  
20.00-21.30 uur in de U2-ruimte  
van de Ichthuskerk, Parkdreef 258. 
Vooraf aanmelden niet nodig.
 E openichthus@pwzn.nl

Schrijven voor gevangenen 
Elke eerste dinsdag voor gevangenen 
in binnen- en buitenland.  
Meeschrijven vanuit huis kan ook.  
 dinsdag 1 april, 10.00 uur,  

De Doortocht, Hekbootkade 60  
E l.veersma@hotmail.com

 
BUURTMAALTIJDEN

De Pelgrim
 5 maart, 18.00 uur; graag opgeven 

E info@depelgrimzoetermeer.nl  
T 06-2497 5092; vrijwillige bijdrage

Morgensterkerk
 6 maart, 17.30 uur; graag opgeven 

T 079-316 99 22 b.g.g. 079-785 03 53 
E welkom@morgenstergemeente.nl

Ichthuskerk
 25 maart, 18.00 uur; graag  

aanmelden E maaltijden@pwzn.nl 
T 06-5359 9999 

GEBEDSMOMENTEN
Oude Kerk 
Elke dinsdag, 19.15-19.45 uur  
in de consistorie. 
 E leenmanf@xs4all.nl

Oosterkerk
Elke twee weken op woensdag. 
 5 en 19 maart, 19.00-19.55 uur, 
 Oosterheemplein 320  

E p.j.vandaalen@casema.nl 

Ichthuskerk
Maandelijks op dinsdag om 20.00 uur: 
18 maart bij iemand thuis.  
Elke zondag van 9.15-9.30 uur  
in de Ichthuskerk. 
 Jacoba Leeuwenburgh  

T 079-341 69 87

Bidden voor Zoetermeer 
Elke eerste vrijdag, 19.00-20.00 uur.
 De Uitkijk, Wattstraat 64  

E h_nebbeling@kpnmail.nl

Gebed vervolgde christenen
Iedere laatste zaterdag,  
10.00-10.30 uur, nabij Dobbe-eiland.
 E roelie.vanderlinden@gmail.com

Gebed voor het Midden-Oosten
Eendrachtig bidden in Nederland, 
Israël en de Arabische landen. 
 elke tweede zondagavond,  

Ies Roos (Baptistengemeente)  
T 06-1662 9726 Zie ook Near  
East Ministry op www.de-nem.nl

Women for women Zoetermeer
Vrouwengebedsgroep voor meisjes en 
vrouwen onder vervolgde christenen. 
 maandelijks op woensdagmorgen  

E roelie.vanderlinden@gmail.com 
Zie ook www.opendoors.nl/speciaal- 
voor-vrouwen met gebedspunten

Kijk voor de Pelgrim- en Taizé-vieringen op pagina 4 van deze krant.

Potgrondactie ‘Plant een Bijbel’
Ook dit jaar kun je weer potgrond bestellen en de stichting Hulp voor  
Vervolgde Christenen bijbels laten kopen om uit te delen in landen waar  
daar gebrek aan is. Twee zakken à € 6 maken al één bijbeltje mogelijk.  
De potgrond wordt na half maart thuisbezorgd en u ontvangt een Tikkie  
om te betalen. Doneren zonder potgrond te kopen is net zo goed mogelijk! 
 E p.j.van.daalen@casema.nl of T 06-5138 6546 

StadsIftar 
Op 14 maart van 18.00-21.00 is 
er de StadsIftar: een gezamenlijke  
maaltijd voor Zoetermeerders 
van verschillende religieuze 
afkomst, die in het teken staat 
van ‘Elkaar ontmoeten, samen 
verbinden’. Met inspirerende 
sprekers, multiculturele optredens  
en onderling gesprek. 
 Meld je aan via  

W iloz.org/stadsiftar

Dialoogavond over vergeving 
en verzoening
In samenwerking met Dialoog in Den Haag 
organiseert het InterLevensbeschouwelijk 
Overleg Zoetermeer een maaltijd-met- 
dialoogavond over ‘Vergeving, verzoening 
in verbinding’. Belangrijk in een tijd waarin 
polarisatie vaak de boventoon voert en 
we herdenken dat tachtig jaar geleden de 
Tweede Wereldoorlog eindigde. 
 26 maart, 17.00-21.00 uur, gebouw  

Entree, Boerhaavelaan W iloz.org/dialoog

Youth Alpha Cursus: doe mee!
Zin in een avontuur? Klaar om te ontdekken wat je nog niet weet?  
Doe dan mee met Alpha Youth – the place to be voor jouw vragen over het 
leven en het christelijke geloof. Alpha Youth bestaat uit tien bijeenkomsten  
op de donderdagavond en een weekend weg en het is helemaal gratis.  
Op 27 februari was er om 18.30 uur een eerste maaltijd met daarna  
verkenning. Je kunt nog aansluiten, laat het ons weten. 
 informatie bij Arjen van Daalen E arjen@kavandaalen.nl

Tweedehands kinderkleding- en speelgoedbeurs 
Op zaterdagmorgen 5 april is er een tweedehands kinder-
kleding- en speelgoedbeurs in de Oosterkerk. Ontdek mooie 
tweedehands kleding voor het nieuwe seizoen of speel-
goed, alles voor aantrekkelijke prijzen: van € 0,50 tot rond 

de € 4. Daarnaast kun je genieten van een kop koffie met iets lekkers erbij tegen 
een kleine vergoeding. De opbrengst van de beurs gaat naar het missionaire werk 
in de wijk Oosterheem. Iedereen is van harte welkom van 9.00 tot 12.00 uur!  
Heb je nog kleding (t/m maat 176) of speelgoed om in te leveren, dan kan dat in 
de Oosterkerk op zondag (rondom de kerkdiensten) of dinsdagmiddag of bij peuter-
opvang BijMarij (Willem Alexanderplantsoen 1) op doordeweekse ochtenden. 
 E kinderkledingbeursperron@gmail.com 

Schilderend mediteren
Kunst en geloof in een creatieve 
workshop met het thema ‘Als nieuw’. 
Alles doet je verlangen naar een  
andere tijd, naar nieuwe dingen en 
uitdagingen, waar je weer energie van 
krijgt. Beelden en kleuren brengen soms 
meer aan het licht dan woorden alleen. 
 17 maart, 19.30-21.30 uur,  

De Oase, € 15, aanmelden

Taizé-jongerenreis
Van 20 t/m 27 juli organiseren 
we weer een reis naar Taizé voor  
jongeren van 18-35 jaar.  
Het maakt niet uit van welke 
geloofsrichting je bent, heb je 
interesse meld je dan nu aan! 
 vertrek vanuit De Oase, ong. € 300 

(naar draagkracht!) T 06-2497 5092 
E info@depelgrimzoetermeer.nl 

Pelgrimage in mei – meld je aan! 
Van 28 mei t/m 1 juni een route van Meppel naar de open gemeenschap  
Nijkleaster in Jorwert. Wandelend 25 km, fietsend 60 km per dag.  
We regelen slaapplaatsen, dus heb je interesse meld je alvast aan.  
Informatieavond op 7 mei om 19.30 uur in De Oase. 
 28 t/m 1 juni, € 145 (naar draagkracht) T 06-2497 5092  

E info@depelgrimzoetermeer.nl

WETHOUDER BOUKE VELZEN:

‘Goed doen, waar je gelegenheid hebt’
Als je het in Zoetermeer hebt over armoedebestrijding kun je bijna niet  
heen om de wethouder die dit thema in zijn portefeuille heeft: Bouke Velzen.  
We troffen elkaar in het stadhuis over de vraag: ‘Is jouw betrokkenheid bij  
armoedebestrijding ontstaan uit je werk als wethouder of komt je  
wethouderschap voort uit je betrokkenheid op armoede?’ 

Ik was benieuwd naar de mens achter de functie. 
Waar komt zijn gedrevenheid vandaan? Bouke 
heeft niet veel uitleg bij die vraag nodig en begint  
al snel te vertellen over de wereld van zijn jeugd 
waarin hij niets tekort kwam. Geen overdadige 
weelde, maar er was zeker genoeg, ruim genoeg. 

Hij vertelt over de wereld waarin hij terecht kwam 
tijdens zijn stage en eerste arbeidsjaren. De wereld 
van openstaande facturen innen, geld ophalen,  
huisuitzettingen en ontruimingen, de wereld van 
incassobureaus en deurwaarders. Twee werelden 
die voor Bouke los van elkaar leken te staan, maar 
waarin hij onverwachts en onbewust 
was terechtgekomen. Hij begon in te 
zien, dat er vele soms aangrijpende 
verhalen achter de problematische 
situaties schuil gingen. 

Gewoon actief 
zijn is al een 
grote stap

Bouke vertelt hoe 
het hem raakte, zijn 
verantwoor delijk heids-
gevoel prikkelde en  
hoe hij gaandeweg de 
overtuiging kreeg dat hier 
zijn roeping ligt.  

Vanuit die roeping is hij actief geweest als voorzitter 
van de Centrale Diaconie van de Protestantse  
Gemeente Zoetermeer, en nu dan werkzaam als 
wethouder namens de ChristenUnie en SGP in en 
voor de gemeente Zoetermeer. 

Inspiratiebronnen
Wat zijn voor hem inspiratiebronnen? Dat is het 
boek Er is leven na de groei van Paul Schenderling, 
waarin de auteur onder meer stelt dat we een  
verandering in ons denken nodig hebben en  
moeten leren dat groei meer kapotmaakt dan  
we beseffen. 

En minstens zo belangrijk ook de Bijbeltekst uit  
Galaten 6:10, waar staat: ‘Laten wij, waar we 
gelegen heid hebben, goed doen.’ Geen over-
spannen verwachtingen creëren en beloven, 
maar gewoon actief zijn binnen de mogelijk-

heden die je hebt, dat zou al een grote stap in de 
goede richting zijn. 

Het was een aan genaam gesprek 
met een inspirerende man. Ik  

verliet het stadhuis met meer 
dan ik gehoopt had. Bouke, 
bedankt! 

• Willem van Rumpt 

KiZ-REDACTEUR

IN GESPREK MET ...



nummer 3 - maart 2025 Kerk in Zoetermeer  7
KERK CULTUREEL

CULTURELE AGENDA 
Alle culturele activiteiten met toelichting staan ook op www.kerkinzoetermeer.nl

OOSTERKERK
Na-de-lunchconcert
Tweede dinsdag in de Oosterkerk: muzikaal programma 
getiteld ‘Lenteperikelen’, met medewerking van harpiste  
op 11 maart van 13.30-14.15 uur.
 E podium320@gmail.com T 06-4803 7180 

vrijwillige bijdrage

OUDE KERK
Lunchpauzeconcerten 
 12 maart Annemieke IJzerman – harp
 19 maart Marie-Christine Goergen – fluit   
  Harm Jan Schenkel – vleugel 
 26 maart Antoinette Lammers – vleugel 
 2 april Matteo Costanzi – hobo   
  Ronald de Jong – orgel en klavecimbel
 12.45-13.15 uur, Dorpsstraat 59, deurcollecte  

W herbergoudekerk.nl

15 MAART
Benefietconcert ‘Het Lohmanorgel schoon!’
In he najaar van 2025 vindt er groot on-
derhoud plaats aan het Lohmanorgel in de 
Oude Kerk. De binnenzijde van het orgel is 
de afgelopen jaren sterk vervuild geraakt. 
Voor het behoud van het orgel de komende 
jaren is een grondige schoonmaak nodig. 
Dat arbeidsintensieve karwei kost een 
lieve duit en daarom is de actie ‘Het Lohmanorgel schoon!’ 
gestart. De organist van de Oude Kerk, Geurt van Lagen, 
geeft dit jaar een aantal benefietconcerten. De eerste is op 
zaterdag 15 maart. Hij speelt dan werken van Bach, Mozart 
en Liszt. De volgende concerten zijn op zaterdag 14 juni, 13 
september en 15 november. Deze concerten worden georgani-
seerd door de Protestantse Wijkgemeente Oude Kerk, samen 
met de Stichting Oude Kerk Zoetermeer. Van harte welkom!
 15.30-16.30 uur, Oude Kerk, Dorpsstraat 59;  

deurcollecte na afloop: voor groot onderhoud  
Lohmanorgel; programma op W herbergoudekerk.nl. 

Carillonconcert ‘Geuzenliederen’
Beiaardier Johan van Oeveren speelt op  
de eerste zaterdag van de maand Geuzen-
liederen van componist Adriaen Valerius:  
450 jaar geleden geboren en 400 jaar  
geleden overleden. Hij is bekend  
geworden door zijn postuum uitgegeven 
bundel geuzenliederen tegen de Spaanse  

onderdrukking die verhalen over de Tachtigjarige Oorlog: 
Nederlandtsche Gedenck-Clanck uit 1626. 
 5 april, 12.00-13.00 uur, vanaf de toren Oude Kerk;  

te beluisteren in Dorpsstraat en Wilhelminapark  
W herbergoudekerk.nl

ERFGOED
Historische bijbel terug in Oude Kerk
VERSLAG • Woensdag 12 februari heeft Gijs Besemer, 
die samen met zijn vrouw Gerrie meer dan 25 jaar het 
kostersechtpaar van de Oude Kerk was, een bijzondere 
bijbel uit 1782 van Soetermeer/Zegwaart aan de kerk 
geschonken, samen met hun diaklankbeeld dat de  
historie van de Oude Kerk vertelt. Deze bijbel,  
vermoedelijk uit de kerkenraadsbanken, stamt nog uit  
de tijd van het middeleeuwse gebouw, de voorganger 
van de huidige kerk uit 1787 en is daarmee een stuk 
ouder dan de kerkenraadsbijbel uit 1842 die nu op  
liturgische tafel ligt. Het echtpaar Besemer heeft de 
bijbel in de jaren 1985/1986 in een klooster laten  
restaureren. Dat is blad voor blad gebeurd. Door de  
verstevigde bladzijden is de bijbel veel dikker geworden, 
maar de voorkant is nog volledig origineel. Iedereen kan 
de bijbel bewonderen in de vitrinekast achter in de kerk.  

• Peter Teeuw

BEHEERDER/KOSTER OUDE KERK

Cabaretier Timzingt 
legt kritische loep 
over ‘arm en rijk’

IMPRESSIE • Donderdag 13  
februari: een cabaretvoorstelling 
‘Omgekeerd’ in de Oosterkerk. 
Best spannend, zou er voldoende 
belangstelling zijn voor Timzingt? 
Cabaret en kerk zijn, gaat dat wel 
samen? Het programma heeft een 
duidelijke en belangrijke bood-
schap, maar toch. Het is op zijn 
minst wat onwennig. 
Nou, belangstelling was er, zeker 
250 mensen vonden de weg naar 
Timzingt en de Oosterkerk. Stap 1 
was genomen. En met de inhoud 
kwam het ook wel goed, niet dat 
daaraan getwijfeld werd, want 
cabaretier Timzingt is geen onbe-
kende in christelijk Nederland. 
Voor de pauze werd het onderwerp 
ontwikkelingshulp onder een  
kritische loep gelegd. Wie is arm 
en wie is rijk? Het is maar hoe je 
het bekijkt. Ja, wat geld en bezit  
betreft is het wel duidelijk, maar 
het is de vraag of dat echte rijkdom 
is. Tim bracht dit pakkend in beeld 
met sketches, liedjes en filmpjes. 
Er was de sponsorwerving ‘Maak 
een einde aan armoede’ voor  
organisatie Tearfund die de avond 
mede verzorgde en na de pauze 
kwam er een heel ander arm en 
rijk voorbij. Toen ging ‘Omgekeerd’ 
over kerkelijk Nederland, de  
nodige heilige huisjes kwamen 
langs en werden door Tim van een 
kritische blik voorzien. 
De conclusie was en is: eigenlijk 
maken we ons druk, maar één 
persoon is echt belangrijk en dat  
is Jezus Christus, Messias, Heer,  
Koning en Redder voor deze wereld. 
Ik heb genoten, gelachen en ben 
aan het denken gezet, kortom een 
geslaagde avond. 

• Willem van Rumpt

KiZ-REDACTEUR

Armoede bij de legendarische 
Franciscus van Assisi 
Strikte armoede was lange tijd het kenmerk van de Orde der Franciscanen: 
de minderbroeders, zoals Franciscus van Assisi zijn volgelingen vanaf 1209 
noemde. Toen zijn medebroeders eens een klein huisje hadden gebouwd 
om tenminste enige bescherming tegen wind, regen en zon te hebben, 
klom Franciscus op het dak en begon pannen naar beneden te gooien tot 
ze beloofden het huis weer af te breken ... Elke vorm van bezit was hem 
een gruwel geworden. 

Franciscus werd in 1182 (of 1181) geboren 
in het Umbrische Assisi als zoon van de 
lakenkoopman Piedro di Bernardone toen 
deze voor zaken in Frankrijk was. Vanuit 
de rijkdom van thuis had Franciscus volop 
de mogelijkheid om in luxe te leven en te 
genieten van het leven met zijn vrienden. 
In vele kringen was hij een graag geziene 
gast vanwege zijn charmes. Hoewel hij 
veel geld uitgaf, had hij in zijn jeugd wel  
al oog voor de armen.
In het jaar 1205 ging Franciscus op  
oorlogspad in Apulië, maar keerde  
daarvan al spoedig terug na een visioen 
bij Spoleto, waar een stem hem vertelde 
terug te gaan naar Assisi. Teruggekeerd 
in Assisi werd Franciscus geraakt door de 
leprozen én zijn eigen afschuw van hen. 
Hij overwon zichzelf en diende hen met 
aalmoezen en een handkus. Hij ging nu 
op pelgrimage naar Rome waar hij al zijn 
geld weggaf bij het graf van Petrus en 
zich aansloot bij de bedelaars in Rome. 
Teruggekeerd in Assisi liep hij het kerkje 
van San Damiano binnen om te bidden 
voor het kruis dat daar hing. Daar werd  
hij geroepen door Christus:

‘Franciscus, zie je niet dat mijn huis te 
gronde gaat? Ga het voor me opbouwen.’

Hij vatte deze roeping letterlijk op en gaf 
aan de priester van het kerkje het geld dat 
hij verkregen had door bezittingen van  
zijn vader te verkopen. Daarna verborg hij 
zich een maand in het betreffende kerkje 
voor de door zijn actie opgewekte toorn 
van zijn vader. Die eiste, toen hij weer  
tevoorschijn kwam, zijn geld terug en 
wilde hem alvast zijn erfenis geven om 
afstand van Franciscus als zijn zoon te 
doen, maar Franciscus verklaarde na zijn 
roeping door Christus niet langer meer 
onder burgerlijke wetgeving te leven. 
Daarom moest hij zich voor de bisschop 
verantwoorden. Hij getuigde vervolgens, 
na zijn kleren uitgetrokken te hebben, 
voor de menigte en de bisschop:

‘Luister goed allemaal.  
Tot dusver noemde ik Piedro 
di Bernardone mijn vader, 
maar nu ik besloten heb God 
te dienen, geef ik hem het geld 
terug waar hij zich zo druk over 
maakte en al de kleren waar  
hij voor betaald heeft; en  
voortaan wil ik alleen nog  
zeggen: Onze Vader, die in  
de hemelen is, en niet langer  
vader Piedro di Bernardone.’

Dit openbare getuigenis legde 
Franciscus af in 1206, het jaar 
van zijn bekering. Voorlopig 
wandelde Franciscus nu in 
armoede en Godlovend door 
Assisi met Vrouwe Armoede als 
zijn bruid afstand doende van 
alle wereldse goederen, eer en 
voorrechten. Hij vervulde zijn 
roeping door kerkjes te herstel-
len, stond ook de leprozen bij 
in hun nood en woonde min of 
meer als kluizenaar in een hut. 
Op een dag in 1208 hoorde 
Franciscus tijdens de mis het 

Evangelie voorlezen in het door hem  
herstelde kerkje St. Maria van de engelen 
in Portiuncula. De Evangelielezing betrof 
de uitzendingsrede van Jezus met zijn 
oproep ‘zonder goud of zilver, buidel, 
schoenen, noch een tweede mantel het 
Koninkrijk Gods te verkondigen’. In deze 
woorden vond Franciscus een verdere  
invulling van zijn roeping. Ook de  
prediking (!) behoorde daar nu toe. 

Tekenend voor Franciscus’ armoede- 
ideaal is zijn verlangen het leven van de 
armsten van de armen volkomen te delen. 
Hij riep zijn broeders op zich te verheugen  
wanneer zij zich bevonden tussen de  
armen, de zwakken, ja de lepralijders en 
de bedelaars. Het grote voorbeeld voor 
hem was hierbij de (verondersteld) arme 
Christus zelf:

‘En Hij was een arme en een  
vreemdeling en Hij leefde van  
aalmoezen, Hijzelf en de zalige  
Maagd en zijn leerlingen.’

Dit verlangen impliceert eigenlijk ook 
Franciscus’ opvallende afkeer van geld.  
In de Regel van 1221 verbood hij de  
broeders ook maar iets met geld te maken 
te hebben, tenzij in noodgevallen:

‘Daarom mag een broeder, waar hij  
ook is of waar hij ook gaat, op geen  
enkele wijze geld of munten meenemen,  
ontvangen of laten ontvangen, niet voor 
kleren of boeken en niet als loon voor  
een karwei, kortom, in geen enkel geval, 
behalve bij duidelijke nood van zieke  
broeders; want wij mogen van geld en 
munten geen groter profijt hebben  
of verwachten dan van stenen.’

Met toestemming overgenomen uit: ‘Pauperes Christi. 
Theologisch-spirituele motieven van het middeleeuwse 
armoede-ideaal in haar sociaal-economisch en spiritueel 
historische context’ (2007, hoofdstuk 3), doctoraal-
scriptie van ds. Ard van den Berg, momenteel  
ambulant predikant in de Oude Kerk van Zoetermeer.

KUNST IN DE KERK

Foto-expositie  
‘Licht’ in zwart-wit

WISSELEXPOSITIE • In de Veertig-
dagentijd tot en met Pasen zijn in de 
wisselexpositie in de ontmoetingszaal 
van De Herberg Oude Kerk een aantal 
bijzonder gegroepeerde zwart-wit 
foto’s te bekijken. Fotograaf Aad van 
der Tas, van oorsprong een rasechte 
Zoetermeerder, maakte ze van straat-
beelden in Utrecht en stelt ze tentoon 
onder de titel ‘Licht’. De foto’s zijn te 
koop en kunnen in diverse formaten 
naar wens afgedrukt worden. 
Wekelijkse openingstijden:  
dinsdagmorgen 10.00-12.00 uur, 
vrijdagmiddag 14.00-15.30 uur,  
rond de lunchpauzeconcerten  
op woensdag en direct na de 
kerkdiensten op zondagmorgen. 
 E pr@oudekerkgemeente.nl  

W oudekerkgemeente.nl  
en herbergoudekerk.nl 
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PERSPECTIEF
In de Perspectief- rubriek wordt steeds een bijbeltekst 
belicht, gewoonlijk gekozen uit het leesrooster van  
Taizé ‘Elke dag de Bijbel open’, en voorzien van een 
kunstafbeelding.  

DIENEN & DELEN 

UITGELEZEN
In deze 9e jaargang van Kerk in Zoetermeer worden de boekrecensies in de rubriek UITGELEZEN 

opnieuw verzorgd door leden van leesclubs en leeskringen in Zoetermeer. 

Staatsgeheimen en een verliefde premier

LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé  
gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan. Het hele leesrooster 
voor deze maand kunt u downloaden van www.kerkinzoetermeer.nl

Een goed leesbare, historische roman over de  
Britse minister-president H.H. Asquith (62), die  
aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog  

een liefdesrelatie heeft met een jonge aristocratische 
dame, Venetia Stanley (27). 
Ondanks dat Asquith getrouwd is en kinderen heeft,  
heeft hij voor zijn functioneren als premier ook een  
minnares nodig, met wie hij al zijn zorgen en problemen 
kan delen. De personages in het boek weten van de  
relatie, maar zwijgen hierover. Een alom bekend geheim 
dus. Hij schrijft Venetia dagelijks diverse minnebrieven  
(en andersom) en schroomt niet Britse staatsgeheime 
documenten met haar te delen. 
Resultaat: de geheime politie onderschept deze brieven 
om te voorkomen dat de staatsgeheimen in Duitse handen 
vallen. Uiteindelijk loopt de verhouding op de klippen, 
trouwt Venetia met een andere man, en ze gaat werken 
als verpleegster in een Frans hospitaal voor oorlogs-
slachtoffers. Dit resulteert in de val van Asquith.  
Bijzondere rol is er in het boek voor Winston Churchill  
als ‘ijzervreter’ en minister van marine, verantwoordelijk 
voor het militaire echec van Gallipoli/Dardanellen. 

De spanning bij het lezen van dit 
boek zit in de zoektocht van de 
geheime politie naar het lek van 
geheime documenten in combinatie 
met de naïeve afhankelijke  
verliefdheid van de premier. De 
jonge inlichtingenofficier die met 
deze zoektocht wordt belast doet zijn werk zeer accuraat, 
maar raakt daardoor in diverse lastige situaties.
Harris heeft gedegen bronnenwerk verricht, want de 
tekst van de geciteerde brieven van premier Asquith zijn 
ontleend aan de bewaard gebleven originele exemplaren, 
evenals de krantenberichten uit die tijd. Het hele verhaal 
is waar gebeurd en door Harris van een romantische 
omlijsting voorzien. Het boek is verdeeld in zes delen en 
bestrijkt de periode 2 juli 1914 tot 17 mei 1915. 
Ik heb ervan genoten.

• Hanneke von Meijenfeldt

LEESCLUB IN ROKKEVEEN

Robert Harris, ‘Afgrond’, Uitgeverij 
Cargo, 2024, 416 bladzijden, € 24,99

Bron van levend water – leven van Genoeg

De Heer zei: Mijn volk heeft mij verlaten, 
de bron van levend water, en het heeft waterkelders uitgehouwen, 

kelders vol scheuren, waarin het water niet blijft staan.
Jeremia 2:13

De veertig dagen voor Pasen beleven als tijd van bezinning, vasten 
en gebed, als tijd van leren leven van genoeg, is een mooi gebruik. 
Mede door Athanasius, bisschop te Alexandrië, werden in de vierde 

eeuw de veertig dagen voor Pasen een tijd van boetedoening, vasten en  
gebed. Voor vroege christenen een waardevol gebruik. En nu, in onze  
hectische wereld, is het belang van zo’n periode niet minder geworden. 

Als je geconfronteerd wordt met heftige persoonlijke gebeurtenissen, word 
je gedwongen tot bezinning. Maar ook als gemeenschap, land en zelfs als 
wereld worden we soms gedwongen stilgezet. Ik denk dan natuurlijk aan de 
uitbraak van Covid, nu al weer vijf jaar geleden. Opeens werden we wakker 
en zeiden tegen elkaar: ‘Het moet anders, zo kan het niet langer, we gaan 
met z’n allen de verkeerde kant op.’ We werden gedwongen ons te bezinnen 
en leerden tijdens de lockdown leven van genoeg.

De tekst in het leesrooster van 14 maart uit Jeremia 2 schreeuwt ook om 
bezinning. Waar zijn we in vredesnaam mee bezig? Wat is onze levensbron? 
Waar stellen wij ons vertrouwen op? Zien we dan niet dat we op drijfzand 
bouwen? 
Leven van genoeg: maar wat is eigenlijk genoeg? Die vraag zal door ieder 
mens verschillend beantwoord worden. De een kan met veel minder toe dan 
de ander. Maar als we heel eerlijk zijn is het antwoord op die vraag heel 
eenvoudig en tegelijk enorm ingewikkeld. Zo ingewikkeld dat je er een leven 
lang mee bezig bent om te beseffen wat het antwoord inhoudt. 

Leven door en vanuit Gods onbegrijpelijke liefde voor de mensen getoond  
in Zijn Zoon Jezus Christus ... Verbonden zijn en blijven met die bron van  
eeuwige genade ... dát is leven van Genoeg. Dan hebben we geen lekke 
kelders nodig. Dan wordt Hij een bron van levend water in ons en door ons.  
Ik wens u een gezegende bezinningstijd. 

• Willem van Rumpt  

DIAKEN PERRON OOSTERHEEM 

ZON. 9 MAART Deuteronomium 26:1-11
Wij klaagden de Heer, de God van onze 
voorouders, onze nood. Hij hoorde ons hulp-
geroep en zag ons ellendig slavenbestaan. 
En de Heer bevrijdde ons uit het land van  
de slavernij.

MA. 10 MAART Psalm 33
Het oog van de Heer rust op wie hopen op 
zijn trouw: bij hongersnood zal hij hun leven 
sparen.

DI. 11 MAART Jesaja 48:12-21
De Heer voert zijn volk door de woestijn,  
ze zullen geen dorst lijden; hij laat water 
voor hen stromen uit de rots.

WO. 12 MAART Kolossenzen 2:16-23
Laat u door niemand iets voorschrijven op 
het gebied van eten en drinken of het vieren 
van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. 
Dit alles is slechts een schaduw van wat 
komt – de werkelijkheid is Christus.

DO. 13 MAART Hebreeën 10:32-39
Herinner u de dagen van weleer, toen u, 
door het licht beschenen, in een moeizame 

worsteling met het lijden hebt stand-
gehouden. Toen u van uw bezittingen  
beroofd werd, hebt u dat in vreugde aan-
vaard, in de wetenschap dat u iets beters 
bezit, een blijvend bezit voor uzelf.

VR. 14 MAART Jeremia 2:1-13
De Heer zei: Mijn volk heeft mij verlaten,  
de bron van levend water, en het heeft 
waterkelders uitgehouwen, kelders vol 
scheuren, waarin het water niet blijft staan.

ZA. 15 MAART 2 Korintiërs 6:1-10
We hebben verdriet maar toch zijn we altijd 
verheugd, we zijn arm maar toch maken 
we velen rijk, we bezitten niets maar toch 
hebben we alles.

ZON. 16 MAART Lucas 9:28-36
Jezus ging met Petrus, Johannes en Jakobus  
de berg op om te bidden. Terwijl hij aan het 
bidden was, veranderde de aanblik van zijn 
gezicht. Er kwam een wolk aandrijven, die 
een schaduw over hen wierp; ze werden 
bang toen de wolk hen omhulde. Er klonk 
een stem uit de wolk, die zei: “Dit is mijn 
Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!”

KLAASJAN DE JONG NIEUWE VOORZITTER BERAAD VAN KERKEN

‘Beginnen met heel veel luisteren’ 
INTERVIEW • Op 21 januari is Klaasjan de Jong tot voorzitter van  
de vereniging Beraad van Kerken (BvK) Zoetermeer benoemd. 
Tegelijk werd Ad van der Helm, pastoor van de H.Nicolaas-
parochie, benoemd tot secretaris. Met deze twee bekende  
Zoetermeerders krijgt het Beraad van Kerken nieuwe inspiratie 
en naar verwachting veel daadkracht. Kerk in Zoetermeer ging  
in gesprek met de kersverse voorzitter.

Over zijn motivatie om het  
voorzitterschap van het Beraad 
van Kerken op zich te nemen 
vertelt Klaasjan de Jong: ‘Er werd 
gezocht naar een voorzitter met 
gezag, in staat om de kerken naar 
buiten te vertegenwoordigen; 
iemand met het vermogen om  
te verbinden, liefst ook met  
politiek-bestuurlijk ervaring.’ 
De Jong vindt het een eer dat 
hij daarvoor door de kerken 
gevraagd is. Hij is enthousiast 
en heeft er veel zin in. Om zijn 
rol goed in te kunnen vullen wil 
Klaasjan zijn werk als voorzitter 
beginnen met heel veel luisteren.

‘Wij geloven ...’
Er zijn in Zoetermeer zo’n veertig 
christelijke geloofsgemeenschap-
pen, maar nog niet alle zijn actief 
betrokken bij het Beraad van Ker-
ken. Klaasjan ziet het als zijn eer-
ste opdracht om kennis te maken 

met de vele kerken en geloofs-
gemeenschappen. Hij is nieuws-
gierig naar hun verwachtingen 
en ook hoopt hij inzichten op te 
doen hoe geloofsgemeenschap-
pen aankijken tegen het BvK. 
Het ontdekken van de kerkelijke 
oecumene is een uitdaging op zich, 
zoals de kennismaking met uiteen-
lopende migrantenkerken. Hij 
hoopt met zijn rondgang de kerke-
lijke interesse en betrokkenheid bij 
het BvK te vergroten, om daarmee 
de kerken naar buiten toe ook beter 
te kunnen vertegenwoordigen. 
Op de thema-avond van 21 januari 
ging het over de intussen 1700 
jaar oude Geloofsbelijdenis van 
Nicea. Deze begint met de woor-
den ‘Wij geloven ...’. Klaasjan 
vindt dit een inspirerende tekst 
voor zijn rol als voorzitter, en 
hij wil graag ontdekken wat dat 
‘wij’ voor de aangesloten kerken 
betekent. De zoektocht naar het 

kerkelijk DNA helpt het BvK om 
de Zoetermeerse kerken zo goed 
mogelijk te representeren.

Behulpzaam platform
In het gesprek met Klaasjan ging 
het ook over de mogelijke rollen 
van het Beraad van Kerken in de 
Zoetermeerse samenleving. Het 
Beraad is er om het gesprek over 
het geloof te verrijken over de 
grenzen van de eigen kerk heen. 
Ook kan het Beraad een platform 
van geloofsgemeenschappen 
zijn, die gezamenlijk werken aan 
wat ze met elkaar delen en dat 
uitdragen. 
We ontdekten dat er naast het  
organiseren van thema-avonden 
veel verschillende activiteiten 
daartoe denkbaar zijn. Daarbij 
hoort ook regelmatig overleg met 
de burgerlijke gemeente over 
sociale problemen en mogelijke 
oplossingen waarbij de kerken 
gezamenlijk behulpzaam kunnen 
zijn. De komende tijd wil Klaas-
jan inspiratie opdoen en in beeld 
krijgen welke activiteiten daarbij 
prioriteit verdienen.

• Marieke van der Giessen  

en Jan Blankespoor

KiZ-REDACTEUREN

Foto's: Leonie Vreeswijk-Feith

Klaasjan de Jong  
was wethouder in het 
college van B&W en  

gedurende acht jaar 
fractie  voorzitter van het 

CDA en thans werkzaam voor de 
provincie Zuid-Holland. Hij is als 
ouderling Oecumene lid van de  
kerkenraad van de Protestantse 
Wijkgemeente Zoetermeer-Zuid, 
maar zijn rol in het Beraad van  
Kerken is daar niet van afhankelijk. 
Hij is er voor het geheel, alle kerken  
en geloofsgemeenschappen in Zoeter-
meer met een christelijke signatuur. 
Pastoor Ad van der Helm combi-
neert veel functies in het katholieke 
pastoraat, is universitair docent en 
zeer betrokken bij de oecumene, 
onder andere als voor zitter van 
de inter religieuze stichting 
Prinsjesdagviering.

Sybe de Vos, ‘Levend Water’, 2019, Photoshop-illustratie


